
Intredelied 

 
Gegroet Jij die hier zwijgend spreekt, 
Jij ongeziene. Dat Jij ons hart nog 
openbreekt, dat wij Jou dienen. 
Bid nu … 
 
Welkom   
 
Bidden om nabijheid 
God, wie zijt Gij nu eigenlijk? 
Vader, Zoon en Geest, zeggen ze. 
Maar wie zijt Gij dan voor elk van ons? 
 
Wij, mensen, willen U grijpen,  
omarmen, smeken, voor onze kar spannen... 
Maar Gij laat U niet grijpen. 
Gij grijpt óns, mensen, 
niet beklemmend, niet versmachtend, 
maar wel levengevend en teder. 
 
Soms zijt Gij als een Vader voor mij: 
beschermend, vermanend,  
geduldig met me meegaand. 

GOD ..  
enig! 
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Soms zijt Gij als Zoon in mijn leven: 
een voorbeeld om naar de kleinste mens te gaan. 
 
Soms zijt Gij Geest in mijn leven: 
inspirator om te getuigen van uw Liefde. 
 
God, wie Gij ook zijt 
ik blijf geloven dat Gij ons nabij blijft,  
door onze kleinheid heen. 
Ik blijf hopen  
op uw genade en uw vergeving, 
al kan ik niet anders dan zingen tot U. 
 
Lied 

 
Al wat ik kan is uitzien naar U, 
een oog niet groter dan het hier en nu: 
al wat de morgen mij brengen zal 
dank ik aan U. 
 
Al wat ik kan is zingen van U, 
een mens niet groter dan het hier en nu: 
al wat er ooit in mijn lied weerklinkt 
dank ik aan U. 
 
Gebed om open te komen voor zijn Geest. 
Drie-ene God,  
Elke dag als wij een kruisteken maken 
denken we aan U 
en aan de mooie manier 
waarop U contact met ons zoekt. 
Het is een groot wonder God, 
dat U op zoveel manieren bij mensen wilt zijn. 
Wij danken U daarvoor en wij bidden U 
dat wij U herkennen  
als U in ons leven binnenkomt 
zodat we U steeds beter leren kennen. Amen 
 
Inleiding op de lezingen 
Mozes spreekt over God als de ene God van Israël.  
Een groot contrast met de omringende volkeren  
die in vele goden geloofden. 
 
Jezus roept op om alle mensen tot zijn volgelingen te 
maken in de naam van de Vader, de Zoon  
en de Heilige Geest. 



Eerste lezing Deuteronomium 4,32-34.4,39-40 

 
Orgel 
 
Een moment met de kinderen 
 
Evangelie  Matteüs 28,16-20 
 
Acclamatie 

Homilie 
 
Voorbeden 
Enige God, die liefde zijt voor alle mensen, 
we bidden U: 

in de naam van de Vader bidden wij  
voor alle mensen die U toelaten in hun hart  
en hun tocht door het leven gaan, 
vertrouwend in uw liefde; 
 
in de naam van de Zoon bidden wij 
voor alle mensen die in Jezus een voorbeeld zien 
tot navolging omdat in Hem uw liefde  
voor de minste mens zichtbaar is; 
 
in de naam van de Geest bidden we  
voor alle mensen  die met liefde omzien  
naar hun naasten en zo getuigen  
van uw liefde voor ons 
en wij zingen: ga met ons door de dagen ... 
 

Op deze eerste Werelddag voor kinderen,  
bidden we dat zij in liefde mogen opgroeien,  
zonder haat, wraak of geweld. 
 

Voor allen die ons lief zijn, bidden we 
dat we in U geborgen blijven (…) 
 

Dat wij een zegen zijn voor de wereld, 
en een zegen voor elkaar, Vader, Zoon en  
Heilige Geest, ga met ons door de dagen … 
 



Geloofsbelijdenis 
Ik geloof in één God 
een Vader, een Zoon, 
een Ik, maar niet zonder een Gij, 
méér dan mensen nabij. 
 
Dezelfde die wij eerst niet kenden, 
Hij laat ons vrij, is met ons samen 'wij', 
op weg naar een toekomst, nieuw zoals nooit. 
De schepping gaat door, Hij gaat ons voor. 
 
Ik geloof in één God, een Geest, verbonden  
in ruimte en tijd: liefde in eeuwigheid. 
 
Offerande 
Om onze geloofsgemeenschap mee 
te dragen, komen de  
misdienaars met een mandje rond. Je 
kan je bijdrage ook geven met deze 
qr-code en je bankapp: het bedrag 
kan je zelf aanpassen. Dank voor je gift! 
 
Gebed bij brood van leven 
Gij, drie-enige God, wij danken U 
om het brood hier in ons midden, 
gezegend tot een teken  
van Jezus' geestkracht en leven 

De lucht is ons om niet gegeven, 
wij ademen in en uit, raken bezield, 
want Gij vertrouwt de wereld aan ons toe. 
 
Als de hand die we reiken ons kracht verleent 
en het kleed dat we schenken ook ons bekleedt, 
dan heeft God ... 
 
Het leven is ons om niet gegeven, 
wij maken het mee, wij mogen het beleven 
en delen met elkaar, want: 
in de liefde zien wij een spoor van uw gezicht. 



Als door 't lied van de armen ons Christus spreekt 
en de nood in een vreugdelied openbreekt, 
dan heeft God onder ons …. 
 
Brood is ons om niet gegeven, 
wij delen met elkaar ons kwetsbaar bestaan, 
wij doen samen wat ons te doen staat, 
tot alle leven vreugde kent  
in de troost en de hoop die met delen begint. 
 
Als de troost die we geven ons hart verbindt 
en de hoop met het delen van pijn begint, 
dan heeft God  onder ons ... 
 
Onze Vader 
 
Vredewens 
Daar waar vriendschap is en liefde,  
daar is God in ons midden, 
Daar leven mensen in vrede met elkaar. 
Wij bidden dat wij zulke mensen zijn,  
en de weg van vrede gaan, 
zoals Jezus ons heeft voorgedaan. 
De vrede van God is met ons. 
Wensen wij elkaar de vrede. 
 
Communie 
 

 
 

Wondere ruimte 
Gerrie Huiberts schreef een gedichtje  
over hoe God is 
 
god is groot, zeggen ze 
god heeft een baard, zeggen ze 
god is een man, zeggen ze 
die alles kan, zeggen ze 
maar volgens mij is god juist heel klein 
hoe kan hij anders diep in mij zijn? 
 
en als god alles kan en hij is zo groot 
waarom gaan er dan wel eens mensen dood? 
 
een heel oude man, nou dat hebben ze mis 
ik denk dat god zo sterk als mijn mamma is 
misschien kun je alleen maar zeggen: 
 
dat god te groot is om uit te leggen! 
maar ja, dan kan hij mijn hart weer niet in, 
en dan zijn we weer terug bij het begin! 
 
god is een geheim, denk ik 
maar god bestaat, voel ik 
waar ik ook ben, hoop ik 
is god bij mij, geloof ik 



Slotgebed 
God, 
wij kwamen naar deze viering  
met de zorgen en vreugden van ons leven. 
Gij hebt ons opgenomen in uw Drie-ene liefde. 
Vergezel ons naar onze dagelijkse bezigheden, 
dat wij in de kracht van uw Geest  
de warmte van ons geloof doorgeven. 
Wij vragen het U omwille van Jezus Christus 
en gesterkt door zijn Geest,  
onze broeder en onze God. Amen. 
 
Zegenlied 



Mededelingen 
 
Zending 
 
 
 
 

 

Beste  
geloofsgenoot, 
 
 
 
Welkom op het 
overleg van de 
geloofsgemeenschap van Tereken:  
DONDERDAG 30 mei in de vergaderzaal 
van “Ons Huis” Schoolstraat 270 B.  
Welkom vanaf 19u45, start om 20u,  
einde van ons overleg rond de klok van 22 uur. 
Jouw inbreng is van groot belang! 
 
In de grote parochie moet een "pastoraal plan" 
voor de komende zes jaar opgemaakt worden, 
dit omdat de overheid een nieuw 
"kerkenbeleidsplan" nodig heeft. Een goede 
aanleiding om voor onszelf één en ander op 
een rijtje te zetten als geloofsgemeenschap 
van Tereken. We bekijken dit voor elk van de 
vijf pijlers: liturgie, verkondiging, diaconie, 
gemeenschapsvorming, praktische zaken: 
Wat is onze sterkte? 
Welke kansen zien we voor onze  
geloofsgemeenschap en voor onze  
'grote' parochie voor de komende zes jaar? 
Hoe kunnen we dat realiseren?  
Wie, wat, … hebben we daarvoor nodig? 
… 
Verder horen we of er nieuws is vanuit onze 
geloofsgemeenschap, de kerkraad, de VZW's, 
de parochie in Sint-Niklaas en horen we wie 
wat nog kwijt wil. 

WE HOPEN DAT JE ERBIJ BENT! 

WELKOM  
om mee te 
vieren met 
de kinderen 
en hun families  
voor hun Eerste Communie: 
zaterdag 1 juni om 10u00 in onze kerk. 
 

Nadien is er een eenvoudige receptie. 
Wie daarbij wil helpen: zeker ook welkom. 



 


